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Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht, 

elk apart de voeten wast en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 

 

-Refrein- 

Toon mijn liefde, aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 

 

-Refrein- 
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Genade, zo oneindig groot. 

Dat ik, die t niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan 'k zien. 

 

Genade die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook - als ik mij tot Hem keer- 

dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

 

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 


